
Nieuwjaarstoespraak Gemeente Buren, 5 januari 2024 
 
 
Dames en heren, 
 
Heel hartelijk welkom hier in uw gemeentehuis op de 
nieuwjaarsreceptie van onze mooie gemeente Buren met haar 
prachtige kernen en gemeenschappen. 
 
Om te beginnen wil ik u allen heel graag, namens de 
gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, 
de medewerkers uit de ambtelijke organisatie en mijn 
echtgenote Linda een goed, gezond en liefdevol 2024 
toewensen.  
 
Een jaar vol van inspiratie, toewijding, mildheid en aandacht 
voor elkaar. 
 
Ik vind het fijn om te zien dat u met zovelen aan het begin van 
het nieuwe jaar naar het gemeentehuis wilt komen om elkaar de 
hand te geven, in de ogen te kijken en alle goeds te wensen 
voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.  
 
U toont zo uw verbondenheid met elkaar, met onze gemeente 
en met die vele mooie krachtige kernen die onze gemeente 
Buren rijk is. Krachtige leefgemeenschappen waar 
verbondenheid met elkaar en de menselijke maat nog in grote 
mate aanwezig zijn. 
 
Geachte aanwezigen, 
 
Het zal u van mij uit hopelijk niet verbazen, maar in die 
menselijke maat, in open oren en open ogen voor elkaar en 
voor elkaars gedachten ligt volgens mij de sleutel voor warm 
samenleven in een roerige wereldtijd. 
 
 
 



En dat zullen we nodig hebben, want waar zijn we in Nederland 
eigenlijk beland? 
 
De zoektocht naar nuance lijkt al een veel te lange tijd van 
meerdere kanten verketterd te worden. 
 
Ga je niet direct mee in het pleiten voor een algeheel 
vuurwerkverbod? Dan word je gezien als voorstander van het 
met zwaar vuurwerk aanvallen van politiemensen en overige 
hulpverleners. 
 
Spreek je je zorgen uit over heftige leuzen bij pro Palestina 
demonstraties in de Nederlandse straten? Dan heb je geen 
zorgen over het enorme geweld in Gaza waar teveel Palestijnse 
burgers slachtoffer zijn. 
 
Wil je een bijdrage leveren aan de grote problemen in Ter Apel 
en woningen of een veilige plek zoeken voor statushouders of 
vluchtelingen? Dan heb je zogenaamd geen oog voor de 
zorgen van de Nederlandse woningzoekenden. 
 
Wil je na jarenlange wachttijden eerst ruimte geven aan 
Nederlandse woningzoekenden? Dan heb je geen oog voor de 
zorgen van Ter Apel en uit oorlogsgebied gevluchte 
ontheemden, of erger nog, word je in het hokje ‘extreem rechts’ 
geplaatst. 
 
Wil je ver gaan met betrekking tot alternatieve energiebronnen 
en het terugdringen van fossiele brandstoffen? Pas maar op, 
voor je het weet ben je zuur links of een klimaatgekkie. 
 
En zo drijven wij steeds verder uit elkaar….. 
 
 
 
 
 
 



Lieve mensen, 
 
Laten we hier in vredesnaam mee ophouden! 
 
De uitdagingen waar wij in Nederland, en dus ook in de 
gemeente Buren voor staan, zijn te groot om zonder nuance 
aan te vliegen. 
 
De dilemma’s die ik zojuist schetste zijn slechts een greep uit 
de vele dilemma’s en vraagstukken waar wij met elkaar voor 
geplaatst zijn.  
 
En van wélke zijde en vanuit wélk perspectief je ook naar deze 
vraagstukken kijkt, je kunt altijd naar jouw eigen gelijk toe 
redeneren. 
 
Maar daarmee komen we niet dichter bij gedragen oplossingen, 
wij zullen mét elkaar genuanceerd het gesprek moeten blijven 
voeren om zo te komen tot een grootste gemene deler.  
 
En dat kan alleen als wij een warm licht blijven schijnen op dat 
wat ons bindt. En hoe wij het ook wenden of keren, de 
verschillen zullen even naar de zijkant geschoven moeten 
worden. 
 
En laat ik het hier vanavond niet teveel hebben over de 
problemen van de wereld, van Europa of van Nederland, maar 
laat ons hier vandaag het licht schijnen op de vraagstukken van 
Buren en onze uitdagingen voor het komende jaar dat 
maagdelijk wit voor ons ligt. 
 
En dat doe ik graag.  
 
Omdat ik gelóóf in de gemeente Buren en haar krachtige 
gemeenschappen, omdat ik geloof in een gemeenteraad die in 
staat is om met elkaar het licht te laten schijnen op dat wat ons 
bindt –en natuurlijk hoort daar discussie bij, en natuurlijk zullen 
we het niet altijd volledig eens zijn-.  



 
 
 
Het gaat erom dat ik sinds ik hier op 10 maart verleden jaar aan 
mocht treden als uw burgemeester, ik veel mensen heb 
getroffen en heb gesproken die dag in dag uit met de goede 
intenties aan de slag willen voor een beter Buren.  
 
Inwoners, verenigingsbestuurders, vrijwilligers, ondernemers, 
raadsleden, collegeleden en ambtenaren. 
 
Hoe mooi was het om dat te zien op 20 december, toen er vrij 
spontaan een stamppotmaaltijd werd georganiseerd door Hart 
voor Maurik en verschillende raadsleden en inwoners uit de 
verschillende kernen hier boven aan tafel schoven om 
simpelweg met elkaar een gezellige avond te beleven.  
 
Hoe gaaf was het om te zien hoe Dineke Onink met haar team 
als een heuse Masterchef de zuurkool stond te scheppen, Hans 
van Vierssen als één van de initiatiefnemers stond te glimmen, 
Jur Marringa de avond aan elkaar verbond en Wander van Laar 
als volleerd quizmaster de Burense Quiz leidde? 
 
Ik keek ernaar en genoot volop, zo moet het zijn en ik besefte 
opnieuw: niemand stapt ‘s ochtends uit zijn of haar bed en 
denkt; ‘laat ik er vandaag eens een puinhoop van maken.”. 
 
Maar we zijn er nog niet, er ligt nog heel veel werk. En je zou 
dan kunnen zeggen; er moet nog een tandje bij. 
 
Ik zou eerder zeggen; om tot gezamenlijk en gedragen resultaat 
te komen, mag er wel een tandje af. Een tandje minder eigen 
overtuiging, een tandje minder snel een oordeel, een tandje 
minder ‘zo hebben we het altijd gedaan’, een tandje minder ‘die 
gemeente hebben we niets aan’, een tandje minder; het gaat 
hen alleen om not in my backyeard, een tandje minder, allemaal 
een tandje minder….. ;-) 
 



En ik voel mij als uw burgemeester verantwoordelijk om dat 
proces te enthousiasmeren, soms ook aan te jagen, soms weer 
bij elkaar te brengen en soms…, soms even een stap terug te 
doen en de samenleving gewoon hun gang te laten gaan. 
 
En ik voel die verantwoordelijkheid niet alleen omdat deze 
gewenste houding en werkwijze de strekking is van mijn 100 
dagen brief uit juni 2023, maar ik voel deze 
verantwoordelijkheid ook omdat het simpelweg de opdracht is 
die voortvloeit uit de profielschets voor de nieuwe burgemeester 
van Buren waar ik met volle overtuiging op heb gesolliciteerd. 
 
‘Samenwerken is de basis de komende jaren. Zonder inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke en regionale partners en 
overheden begint de gemeente niets. Investeren in relaties is 
daarom belangrijk. Met een open houding voor verfrissende, 
innovatieve ideeën willen wij graag de komende 4 jaren 
samenwerken aan de opgaven van onze mooie gemeente.  
Samen voor het Buren van morgen. 
 
We kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. Daarom 
vragen we iedereen om met ons mee te denken over het nog 
beter maken van de gemeente Buren. Wij hechten veel waarde 
aan de manier waarop wij met elkaar omgaan. Dit betekent dat 
iedereen meedoet, we elkaar stimuleren en naar elkaar 
luisteren. We staan daarbij midden in de samenleving. Goede 
ideeën en plannen ontstaan in hoofden. Daarom is het voor ons 
zo belangrijk om te luisteren naar mensen, om creatieve ideeën 
te stimuleren en om te communiceren buiten de eigen 
vertrouwde omgeving.’  
 
 
Lieve mensen, 
 
Het zouden mijn woorden kunnen zijn, maar zoveel eer treft mij 
niet. Dit zijn de eerste zinnen van de inleiding op het coalitie 
akkoord 2022-2026.  



Het zijn woorden die mij raken, en ik heb in die afgelopen 10 
maanden ervaren dat het niet alleen de uitgangspunten zijn van 
de coalitiepartijen, maar dat deze grondhouding steun vindt 
binnen de gehele gemeenteraad. 
 
Het vraagt, nee het roept écht om een andere werkwijze. 
 
En de uitvoering daarvan begint vaak bij het College van 
Burgemeester en Wethouders en de medewerkers in de 
ambtelijke organisatie.  
 
 
Wat mij betreft zal het jaar dat voor ons ligt, 2024, voorzichtig 
een jaar gaan worden van verandering en verankering.  
 
Verandering in de wijze waarop de gemeente Buren om gaat 
met initiatieven uit de samenleving, verandering in werkwijze 
waarin meer zal worden gekeken naar de ‘bedoeling’ van de 
regelgeving dan naar de ‘letter’ ervan. Soms loslaten en 
vertrouwen geven aan inwoners, vrijwilligers en ondernemers.  
 
Ruimte geven om het speelveld zo breed mogelijk te maken: 
‘buitenkant lijn is in’. 
 
En dat vraagt veel van ons lerend vermogen, dat is niet gek, we 
zullen moeten durven om veel meer buiten onze comfortzone te 
treden.  
 
Met open handen, open oren, open ogen en een open mind de 
samenleving tegemoet, vooringenomen standpunten verlaten 
en oordelen uitstellen. 
 
Het is overigens ook een zoektocht en opgave voor u als 
inwoners. Want al pratende kan het zomaar zijn dat het 
verstandiger kan zijn om oorspronkelijke standpunten te 
verlaten om gezamenlijk tot betere oplossingen met draagvlak 
te komen. 
 



Mijn oproep is een stevige: wij hebben niet meer de tijd om te 
treuzelen! 
 
Maar laat dat nu ook nét de bedoeling zijn. 
 
Ik heb er veel zin in om te zien hoe wij samen met alle 
participanten een start te maken met het opstellen van een 
kernagenda per afzonderlijke kern.  
 
Wáár liggen de behoeftes van de kernbewoners, wélke kant wil 
men op? Wélke voorzieningen worden gekoesterd, hoe houden 
we dat gezamenlijk in stand?  
Inwoners die samen op zoek om gaan binnen de mogelijkheden 
die er zijn om de leefbaarheid en houdbaarheid van hun zo 
geliefde kern in te richten. 
 
Heel concreet gaan we dit jaar een start maken met zo’n 
kernagenda in Beusichem, Rijswijk, Buren en Lingemeer. 
 
Zo’n kernagenda zal niet direct overal even gemakkelijk te 
schrijven zijn, ook voor het college en de ambtelijke organisatie 
zal het niet altijd even makkelijk worden, want nu hiervoor 
gekozen is, is een simpelweg ‘nee’ eigenlijk geen antwoord 
meer. ‘Hoe dan?’ is dat wél. En dat vraagt echt om samen op 
lopen. 
 
Het is ook een mooie opmaat voor intensieve samenwerking 
tussen inwoners, de kernregisseur en de kernwethouder in 
eerste instantie. En ik hoop dat ik links en rechts af en toe een 
beetje mee mag doen! ;-) 
 
 
2024 staat bol van mooie en soms ook ingewikkelde opgaven 
en uitdagingen. Ik noem er een paar:  
 

 Wij gaan – na mijn aanstelling in maart en de komst van 
onze nieuwe gemeentesecretaris Helen Verhoef in 



november 2023- eindelijk een concreet vervolg geven aan 
het gesprek over de Toekomst oriëntatie van de 
Gemeente Buren.  
 
Samen met de gemeenteraad, onze ambtelijke organisatie      
en u willen we helder maken wélke gemeente wij willen 
zijn en welke cultuur willen wij in het gemeentehuis en in 
de samenleving uit gaan dragen? Ik kijk er enorm naar uit 
om daarmee aan de slag te gaan, en wat mij betreft heb ik 
vanavond enkele uitgangspunten de revue laten passeren. 
;-) 
 
 

 Een andere zorg:  
 
Hoe zorgen wij er voor dat de inwoners van onder andere 
Lingemeer en Lienden ons als gemeentebestuur náást 
hen ervaren nu het er schijn van heeft dat de provincie 
Gelderland toch voornemens is enorme windmolens 
(groter dan 250 meter) op korte afstand van 
burgerwoningen te plaatsen?  
 
Hoe trekken we samen op om er alles aan te doen de 
provincie tot inkeer te laten komen, juíst omdát de 
gemeente Buren er op alternatieve wijzen (ook niet altijd 
makkelijk) voor heeft gezorgd dat wij onze RES opgaven 
realiseren. 
 
Laten we hier accuraat en scherp blijven, om zo ook de 
nadrukkelijke opdracht (van 17 juni 2021 en van 24 mei 
2022) van de gemeenteraad van Buren te realiseren.  
 
En ook hier blijft het belangrijk aan de bel te trekken bij de 
provinciale politiek (en dan met name de coalitiedragende 
partijen) en hen te herinneren aan de belangrijke 
uitgangspunten in hun verkiezingsprogramma’s en het 
coalitieakkoord. 



 
 De afgelopen maanden is er enorm hard gewerkt aan 

ruimtelijke plannen. En toch; hoe komen nóg verder met 
een versnellingsagenda woningbouw? Wij moeten op een 
zo kort mogelijke termijn komen tot betaalbare (huur- en 
koop) daken boven de hoofden van onze jongeren en 
gezinnen. Om zo onze kernen leefbaar te houden. 

 
 Hoe komen we op de korte termijn tot goed geoutilleerde 

(nood) oplossingen voor mensen die op zoek zijn naar een 
woning in de kwetsbaarheid van hun bestaan en écht niet 
meer kunnen wachten. 
 
Dan kan het gaan over inwoners van de gemeente Buren 
die door omstandigheden niet meer kunnen blijven wonen 
waar ze nu wonen, om statushouders of ontheemden.  
 
Hoe zorgen we dat we niet alleen de opgaven van het rijk 
nakomen (statushouders moeten binnen 14 weken 
gehuisvest worden) maar ook een plek vinden voor 
mensen die al jarenlang op een betaalbare woning 
wachten? 
 
Wij zullen daarbinnen ook een oplossing moeten vinden 
voor alleenstaande statushouders, aan wie wij van 
rijkswege een plek moeten bieden, maar voor wie wij liever 
geen gezinswoning beschikbaar willen stellen, juist omdat 
wij díe woningen zo hard nodig hebben voor 
woningzoekende jonge gezinnen. 

 
 Hoe maken we voortgang in goed overleg met onze 

omgeving om het nieuwe gemeentehuis binnen de 
gestelde termijn te realiseren, om daardoor óók versnelling 
aan te brengen in de zo noodzakelijke 75 sociale 
huurwoningen in dít huidige gemeentehuis? 

 



 Maar ook; kunnen we binnen de vernieuwde APV 
bijvoorbeeld komen tot flexibilisering van openingstijden 
waar bij sommige sportverenigingen behoefte aan is, 
zónder dat dit leidt tot last in de omgeving? 
 

 En hoe laten wij onze Agrarische ondernemers merken dat 
wij hen zien, dat wij hun zorgen kennen en hen blijven 
helpen met het realiseren van duurzame alternatieve 
inkomstenbronnen. Juist dáárom was ik zo blij dat de jury 
van het business event Buren, Tom’s Boerenliefde 
verkoos tot Burens Ondernemer van het Jaar 2023. 
 

Het is allemaal slechts een greep uit de tal van uitdagingen, en 
ik kijk er vol nieuwe energie naar uit om hier samen met het 
College en de Gemeenteraad mee aan de slag te gaan. 
 
En het is denk ik goed om ons te beseffen dat soms recent 
vastgestelde kaders of uitgangspunten niet altijd meer de 
antwoorden geven op de vragen van vandaag. 
 
Dan zullen we met de goede onderbouwing het gesprek aan 
moeten gaan met onze gemeenteraad, en ik ben ervan 
overtuigt dat daar bereidheid is om het gesprek te voeren over 
slimme en creatieve oplossingen, zéker waar dat betaalbare 
woningbouw betreft. 
 
 
Dames en heren, 
 
Het is het jaar van Zilver Buren! De Gemeente Buren, in de 
huidige samenstelling, bestaat 25 jaar! Op 1 januari 1999 werd 
de toenmalige gemeente Buren samengevoegd met de 
gemeente Lienden en de gemeente Maurik.  
 
En dat gaan we door de loop van het jaar heen vieren. 
 



Nadat de broekriem de afgelopen jaren flink is aangetrokken, 
staat de gemeente Buren er financieel inmiddels beter voor.  
 
Maar het vieren van ZilverBuren zullen wij met bescheiden 
middelen doen, en tóch mag u er van uit gaan dat u op 
meerdere momenten in 2024 zult horen en merken dat de 
gemeente Buren 25 jaar bestaat. 
 
Vier met een bescheiden bruis zou ik willen zeggen. ;-) 
 
En het komende jaar krijg ik hulp. Voor het eerst in onze 25 
jarige geschiedenis gaat de gemeente Buren op zoek naar een 
kinderburgemeester! Wij hopen dat kandidaten uit groep 7 van 
de basisscholen zich alvast gaan warmlopen. Ik kijk er in ieder 
geval enorm naar uit! 
 
Dames en heren ik rond af. 
 
Dadelijk gaan we over tot het uitreiken van onze 
vrijwilligersprijzen en is er nóg een bijzondere uitreiking! 
 
Maar dat doen wij niet voor dat ik u wil bedanken voor uw 
aandacht, en u wil vragen om samen met ons in het komende 
jaar de mouwen op te stropen en samen aan de slag te gaan in 
het nieuwe jaar, een jaar van verandering en veránkering! 
 
Dank voor alles tot nu toe en ik wil afsluiten door u vanuit mijn 
persoonlijke levensovertuiging God’s zegen toe te wensen over 
dit mooie, nieuwe jaar! 
 
Dank u wel! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


